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Plant van de maand april 2018.

Echinocactus, potmaat vrij.

Clubreis 28 april 2018.

Niet te vergeten ! De datum van onze clubreis nadert nu met rasse
schreden. Wie nog vergeten is om zich in te schrijven ... doe het dan
NU en contacteer Eddy of klamp hem aan (en laat hem nadien terug
los !) op onze vergadering.

Afspraak om 07:30 u ZOMERtijd hé, op het Boomgaardplein te
Turnhout.

Terugkeer wordt verwacht omstreeks 18:00 u.
Een ganse dag leute en plezier, er eens tussenuit, en vooral mooie
dingen te zien. Dit alles voor een luttele 20 eurootjes, daar kan je

het zeker niet voor laten.

Opendeurdagen.

7 april 2018 :

08:00 u - 12:00 u : Open kas bij EDELCACTUS, Noorddammerweg
95, 1187 ZS Amstelveen;

10:00 u - 16:00 u : Biologische kwekerij van cactussen en
vetplanten, "KLEIN MEXICO” (C & W Lel), Drechtdijk 49, 1424 RB
De Kwakel;

10:00 u - 14:00 u : Kwekerij Ton van der Hoorn,
Nieuwveensejaagpad 52-54, 24414 EK Nieuwveen;

5 mei 2018 :

10:00 u - 15:00 u : Plantenbeurs Cactussen en Vetplanten
't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

Overige data in volgende kringpost.
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Bloemenmarkt Turnhout 13 mei 2018.

Het is nog onzeker of deze dit jaar plaats zal vinden. Vorig jaar
werd immers beslist er meer een Oldtimerbeurs van te maken en
animatie te voorzien voor kinderen. Voorlopig afwachten dus...

Tentoonstelling Theobalduskapel Turnhout.

Gepland op 9 en 10 juni 2018, van 10:00 u tot 18:00 u, t.g.v. ons
40-jarig bestaan. De Theobalduskapel is gelegen aan de Kon.
Elisabethlei 2, Turnhout; door de lokale bevolking beter gekend als
‘aan de tet van Turnhout'.

Voor dit evenement vragen wij nu al om een plaatsje vrij te houden
in uw ‘druk bezette’ agenda’s.

Wij zoeken immers voor vrijwillige helpers/helpsters voor :

- de opbouw op 7 / 8 juni;

- bediening drankjes op 9 / 10 juni;
standhouders op 9 / 10 juni;

de afbraak en opruiming op 11 juni.

Elk paar handen, voor lange OF voor korte tijd, maakt het werk
aangenamer en lichter en zal ten zeerste worden gewaardeerd.

Tenerife 11-18 maart 2018.

Het weekje verlof van Raymond en ondergetekende Hilde, was
eerder bedoeld als een opwarmertje na aanslepende,kille dagen, een
vitamine kuurtje om zo te zeggen.

We arriveerden op zondag 11 maart in de vroege ochtend. In het
hotel keek men raar op toen ze onze warme winterjassen zagen,
waarvan we wisten ze nodig te hebben bij terugkomst in ons
Belgiekske. We wisten echter dat we ze misschien ook wel zouden
kunnen gebruiken op de besneeuwde top van de Pico del Teide.

De zon scheen echter warm op ons beider bolleke. Omstreeks 16:00
u die dag zouden we naar een carnavalstoet gaan kijken, een stoet
zo werd gezegd, die van Rio de Janeiro benaderend op de tweede



